
José Amerijckx 

Meise, 10 april 1934 

Brussegem, 1 april 2026

“Aan Nettie, mijn lieve lief en toeverlaat, aan mijn kinderen,  
hun echtgenoten en kinderen die mijn bestaan volle inhoud gaven  

en aan alle mensen die mij bekend en vertrouwd waren, zeg ik dankbaar: 
De oude man die daar zo koud en stil ligt dood te zijn... dat ben ik niet.  

Weet je... ik ben de warme zuidenwind die zachtjes langs je wangen streelt  
en in je oor de lieve woorden zingt die ik niet meer kan spreken.”



In vrede met God en de mensen is van ons heengegaan 

José Amerijckx 
Met dankbaarheid en trots was hij 

echtgenoot van 		 	 	 Nettie Rijkers	 	 	 	 	 	 	 	  

papa, opa, opi van 	 	 	 Karin en Erik Amerijckx - Vergauwe 
	 	 	 	 	 	 petekind Bart en Hanne, Kato, Astor, Maud 
	 	 	 	 	 	 Evelien en Amelie 
	 	 	 	 	 	 Sofie en Dieter 

	 	 	 	 	 Ingrid en Raul Amerijckx - Enes Gramoso 
	 	 	 	 	 	 Luce en Mateo	 	 	  

	 	 	 	 	 Kristien en Luc Amerijckx - Haekens 
	 	 	 	 	 	 Yolan 
	 	 	 	 	 	 Amber en Gust, Jeanne 

	 	 	 	 	 Hilde Amerijckx en Tiho  

delen mee in het verdriet		 	 Maarten en Lies, Janne, Laurens, Lennert en zijn broer Urbain en schoonzus Hilda	 	
	 	  

We danken u voor uw medeleven bij het overlijden van onze lieve onvervangbare echtgenoot, 
papa, opa en opi van wie we in zeer beperkte familiekring afscheid willen nemen. 

U kan José een laatste groet brengen op zaterdag 4 april tussen 16.30 en 17.30 uur 
in het funerarium Moyson, Burchtlaan 72 te Merchtem. 

Zijn as wordt later uitgestrooid op z’n lievelingsplek in ’t veld Groenepaal. 

Bijzondere dank aan Dr. De Ganck, de onmisbare thuisverpleging en palliatieve thuiszorg Omega.  

Een woord van medeleven kan u nalaten op www.uitvaartenmoyson.be 

http://www.uitvaartenmoyson.be

