


Marcel De Bondt

geboren te Opwijk op 5 augustus 1942 en ons en het leven zachtjes losgelaten op 11 februari 2026.

Hij leeft verder in de harten van

zijn echtgenote Godelieve Helon
zijn kinderen, klein- en achterkleinkind Luc en Kathleen De Visscher - De Bondt
Arne De Visscher
Britt De Visscher
Gunther en Veerle Sablon - De Bondt
Thibo en Jolien De Rocker - Van Keer, Maurice
Tim Van Keer
Bram Van Keer

delen mee in het verdriet zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de kinderen van Gunther.

Je liet het leven los,
ging de rust fegemoet

terwijl we zachtjes zeiden:
“Ga maar, hetis goed...”

We delen herinneringen aan het leven van Marcel tijdens de plechtigheid
op woensdag 18 februari 2026 om 11 uur

in aula GaandeweG, Burchtlaan 72 te Merchtem.

U bent van harte welkom.

Nadien zal de asurne begraven worden op de begraafplaats te Opwik.

Voor de goede zorgen en de warme omkadering dank aan het personeel en vrijwilligers
van het woonzorgcentrum De Oase, in het bijzonder van 't Stenen Wegske.

De vele bezoekjes van familie en vrienden deden Marcel zichtbaar plezier,

dankjewel om er te zijn voor hem en ons.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be
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