
Het laatste beetje is nu op, 
veel was er te verduren. 

Het kaarsje is thans opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 

Voor wie het aangaat is ’t niet erg, 
die heeft genoeg geleden. 

Wel voor hen die ik achterliet, 
vaarwel en wees tevreden. 

Ik ga naar boven, niet naar beneden. 

Liefdevol wordt er door de mensen die hem koesterden  
afscheid genomen van Bruno in aula GaandeweG. 

De urne zal begraven worden  
op de begraafplaats te Merchtem. 

Een laatste groet aan Bruno kan 
op dinsdag tussen 18 en 19 uur in het funerarium Moyson, 
Burchtlaan 72 te Merchtem. 

Oprechte dank aan Thuisverpleging De Bron, Dr. Meskens,  
apotheek De Pril en Karen Ilano voor de goede zorgen. 
We waarderen ook de warme vriendschap  
van zijn collega’s van de RVA Brussel enorm. 

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

Bedroefd melden wij het overlijden van 

Bruno Van Gucht 

geboren te Merchtem op 2 februari 1964 
en zachtjes van ons heengegaan in het UZ Brussel  
te Jette op 26 maart 2026 

echtgenoot van 

Ann Van de Voorde 

papa van 

Melissa Van Gucht 

broer, schoonbroer en nonkel van 

Rudy en José Van Gucht - Goossens 
Tim en Paula, Emma, Louise 
Gert, Stan 
Sien en Lars, Linde, Lena 

zoon en schoonzoon van 

Maurits † en Jeanne † Van Gucht - De Maeyer 
Albert † en Maria † Willems - Van Gucht 

delen mee in het verdriet 

Robert en Emelienne Van de Voorde - Junius 
en hun kinderen en kleinkinderen


