Niemand die weten kan, hoeveel ik van je hou
Niemand die mij troosten kan, in mijn verdriet om jou
Niemand die begrijpen zal, hoe vreselijk ik jou mis
Niemand die beseffen zal, hoe erg die pijn wel is

Willy Roosenboom

geboren te Lebbeke op 22 februari 1947
overleden te Opwijk op 21 maart 2026
omringd door zijn geliefd gezin

Willy leeft verder in de gedachten van

zijn geliefde echtgenote

Anny Hauwelaert

zijn kinderen en kleinkinderen

Erwin en Tamara Roosenboom - Velleman
Kyenten

Kristl en Geert Roosenboom - De Saedeleir
Cedric en Freya
Julie en Emma

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
tantes, neven en nichten.

zijn trouwe kameraad

Robert De Leener

De verrijzenisliturgie zal plaatshebben
in de Sint-Pauluskerk te Opwijk

op zaterdag 28 maart 2026 om 10 uur.
U bent van harte welkom.

Vooraf is er gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Nadien volgt de begraving op de begraafplaats te Opwijk.

Liever geen bloemen of kransen.

De eucharistie die hoort bij de afscheidsplechtigheid
zal plaatshebben in dezelfde kerk
op zondag 17 mei om 10.30 uur.

Een stil moment bij Willy is mogelijk

op donderdagavond tussen 18 en 19 uur

in het funerarium Moyson, Ringlaan 151 te Opwijk.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be

Voor de warme omkadering en zorgen dank aan
Dr. Elien Eeckhout,

thuisverpleegkundigen Ann, Veronique, Els en Jolien
en palliatief verpleegkundige Stefanie.
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