A“C@ WG Ig rO ef Als ik dood ben, treur dan niet

ik ben niet echt dood, moet je weten

geboren te Brussel op 6 februari 1933 het is mijn lichaam dat ik achterliet
en overleden te Opwijk op 22 januari 2026 dood ben ik pas als je mij bent vergeten

mama verbleef in het woonzorgcentrum Heydeveld
waar ze zachtjes van ons heenging

weduwe van

Louis De Logi
Wij delen herinneringen aan het leven van ons ma,

ma, bobonne en meter van bobonne en meter op woensdag 28 januari 2026 om 11 uur.

. . in aula GaandeweG te Merchtem, Burchtlaan 72.
Marc en Carine De Logi - Seeuws

Inge en Ramon, Elias
U bent van harte welkom.

William en Martine De Logi - Hoenraet

Kelly
Debbie en Jeroen, Liv* & Mila*, Lio Nadien zal haar as uitgestrooid worden
op de begraafplaats te Opwijk.
Lydia De Logi

Sarah en Kjell

Eddy en Christine De Logi - Van Vijle
Bart en Nathalie
Raf

Met dank voor de goede zorgen aan
Dr. Van Mulders, Dr. Verelst
en het personeel van WZC Heydeveld.

ZUs en schoonzus van

Jean en Eliane Walgraef - Ambroise

Een woord van medeleven kan je nalaten
haar neven en nichten delen in het verdriet op www.uitvaartenmoyson.be


http://www.uitvaartenmoyson.be

