“Voor altijd in ons hart”

Francine Mostinckx

geboren te Opwijk op 11 februari 1948 en zachtjes ingeslapen
in VZW De Bolster te Beerlegem op 24 augustus 2025.

zij is de allerliefste zus en schoonzus van
Marcel T en Denise Van Keer - Mostinckx
Jan en Rita Mostinckx - Leunis

fante van

Eric en Erna Van Eechoudt - Van Keer
Marie
Jan en Jolien

Ivan en Lisa Mostinckx - Traversier

delen mee in het verdriet

haar neven en nichten van de families Mostinckx - Van Hemelrijck
de begeleiders en medebewoners van huis 09 - 10 van De Bolster

Poppetjes konden haar hart verwarmen...

Wij delen herinneringen aan het leven van Francine
op vrijdag 29 augustus 2025 om 11 uur

in aula GaandeweG te Merchtem, Burchtlaan 72.

U bent van harte welkom.

Nadien zal de as vitgestrooid worden
op de begraafplaats te Merchtem.

Met heel veel dank aan het voltallig personeel van De Bolster,
in het bijzonder de begeleiders van huis 09-10
voor hun jarenlange zorg en Dr. De Poorter.

Liever geen bloemen maar vrijblijvend een gift aan VZW De Bolster
op het nummer BE83 2900 1433 6015 met vermelding Francine.

Een woord van medeleven kan je nalaten
op www.uitvaartenmoyson.be


http://www.uitvaartenmoyson.be

