
Liefdevol wordt er door de mensen die hem koesteren  
afscheid genomen van Hugo. 

De asurne krijgt een plekje in zijn vertrouwde omgeving. 

Het was 1959 - een stukje terug in de tijd, 
en je verjaardag van 5 was net een feit. 
Jammer genoeg is toen je vader overleden 
en heb je daar waarschijnlijk enorm onder geleden. 
Niemand begrijpt welke angsten  
die periode je precies heeft gegeven, 
maar ze vormden de rode draad  
door je verdere leven. 
Mentale rust was vanaf dan  
aanhoudend een probleem 
en helaas beleefde je dat voornamelijk alleen. 
En niemand kon  
een helder genoeg beeld ophangen 
om onze frustraties door begrip te vervangen. 
Maar ondanks een leven met vele klanken, 
hebben we allemaal toch  
zeer veel aan jou te danken. 
En weet wat elk van ons voor altijd onthoudt: 
je had absoluut een hart van puur goud. 

Hugo De Backer 

geboren te Merchtem op 16 juli 1954 
en er overleden in het WZC Ter Stelten op 17 februari 2026. 

man van  

Magda Van Liefferinge 

vader van 

Yve De Backer † 
Griet De Backer en Philippe Barry 
Tim De Backer 
Geert De Backer en Wendy Vermeiren 

opa, peter en pappy van 

Emma De Backer 
Lisa De Backer 

 Cédric De Backer 
Gabriël Barry 
Maja De Backer  
Nolan Barry 

delen mee in het verdriet 

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten 

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

http://www.uitvaartenmoyson.be

