Met verdriet en veel dankbaarheid nemen we afscheid van

Victor Van den Broeck

geboren te Opwik op 2 augustus 1932 en overleden
in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 15 maart 2026

weduwnaar van

Caroline Aelbrecht

vader, peter, opa en grootopa van

Pieter Van den Broeck
Are t
Iwert
Freya en Ruben, Odin
Tijmen
Pierre en Christel De Bleser - Van den Broeck
Lore en Jonas, Vic, Mia
Goedele en Lucas
Marc en Ria Vandecruys - Van den Broeck
Nele
Lotfte
Wout en Kato
Rob en Janne
Ans en Lukas
Dirk en Lieve Laeremans - Van den Broeck
en zijn dochter Helena
Peter en Katleen Hellemans - Van den Broeck
Arne
Marjolein
Kasper

delen mee in ons verdriet

zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van den Broeck, Aelbrecht, Verdoodt en Heirbaut.

Victor was lid van de Landelike Gilde, A
OKRA, kerkkoor Gaudeamus VVK
en jurylid Paardenkeuring Nijverseel. V

Wij gedenken hem tijdens de verrijzenisliturgie
in de Sint-Pauluskerk te Opwijk

op zaterdag 21 maart 2026 om 10 uur.

U bent van harte welkom.

Vooraf is er gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend wordt zijn lichaam begraven
in het familiegraf op de begraafplaats te Opwijk.

De eucharistie die hoort bij de verrijzenisliturgie vindt plaats
op zondag 14 juni om 10.30 uur in dezelfde kerk.

U kan Victor een laatste groet brengen

op vrijdag tussen 18 en 19 uur
in het funerarium Moyson, Ringlaan 151 te Opwijk.

Met dank aan de medewerkers van Thuiszorg FERM,
de thuisverpleging, WZC De Oase en AZ Sint-Blasius.
Onze bijzondere waardering voor de hulp van Marc.

Een woord van medeleven kan je nalaten op
www.uitvaartenmoyson.be



