
Wees niet verdrietig 
dat ik er niet meer ben  

maar wees blij dat ik er was 

We nemen in intieme kring afscheid  
van onze mama en oma. 
Het zou hartverwarmend zijn,  
mocht u nog even aan haar denken. 

De asurne zal bijgeplaatst worden  
op de begraafplaats te Merchtem,  
zo zijn mama en papa opnieuw samen. 

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

Een laatste groet aan Claudine kan,  
op maandag tussen 19.30 uur en 20.30 uur  
in het funerarium Moyson,  
Burchtlaan 72 te Merchtem. 

Oprechte dank aan Dr. Johanna Linssen  
en het personeel van WZC Ter Stelten  
voor de warme, goede zorgen. 

Je hebt de moed gehad om een sprong in het diepe te wagen. 
Laat je vleugels je nu dragen. 

Claudine Van Campenhout 

° Wemmel 12 juli 1947    -     † Merchtem 24 juni 2025 

weduwe van  

Frans Elaerts  

mama van 

Annemie Elaerts, echtgenote van Gerd Brabant 

oma van 

Gitte en Tuur 

delen mee in het verdriet 

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten. 

Rouwadres 
Spiegellaan 26, 1785 Merchtem
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