
  

Een levenslustige, pientere 
en zelfstandige dame  

die haar kracht en energie stak 
in alles wat ze deed.  

Afscheid nemen is zwaar, maar nu mag je rusten, 
vrij van zorgen en pijn.  

Rust zacht, liefste mama en meter.  

We gedenken Mariette tijdens de uitvaartviering  
in de Sint-Gudulakerk te Hamme  
op zaterdag 29 november 2025 om 10 uur.  
U bent van harte welkom. 
  
De asurne zal nadien bijgeplaatst worden in het columbarium  
op de begraafplaats te Hamme. 

Een laatste groet aan Mariette kan op donderdag 
tussen 18 en 19 uur in het funerarium Moyson,  
Burchtlaan 72 te Merchtem. 

Een woord van dank aan Dr. Lieven Stassijns 
en thuisverpleging Johan Van Campenhout.  

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

Met tranen in de ogen,  
maar vervuld van dierbare herinneringen 

nemen we afscheid van 

Mariette Van den Bossche 

geboren te Hamme op 15 oktober 1931     
en in het woonzorgcentrum De Faluintjes te Baardegem 

van ons heengegaan op 23 november 2025.  

mama van 

Patrick en Ilse Vanovertveld - Huyck 
   

meter van 

Ellen en Perrin Vanovertveld - Verhille 
Fleur en Vic 

Karolien en Wim Vanovertveld - Van de Gucht 
Nore en Renee 

Joke Vanovertveld 

zus en schoonzus van 

Lucienne † en Jan † Van den Bossche - Van Dooren 
Ida Van den Bossche t 
Alfons † en Marie-Louise Van den Bossche - Vertongen  

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.  


